
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANOMUZIEK 

 

OPENINGSLIED 

 

3. God, Zoon, die door uw offerdood 

    de deur naar ‘t leven weer ontsloot, 

    wij vragen dringend altijd weer: 

    bewaar ons in uw liefde, Heer. 

 

4. God, goede Geest van heiligheid, 

    die ieder mens in liefde leidt, 

    brengt allen samen en bewerk 

    de eenheid van de christenkerk. 

 

WELKOM  

 

AANSTEKEN VAN DE KAARS  

 

TEKST: Wij ontsteken het licht 

 

OPENINGSGEBED 

 

LIED: 

 

 

  
 

  

  

Oecumenische vesperviering 

14 juni 2025 

Voorbereid door de Werkgroep Oecumene 

Begeleiding: Gemma Jansen 

 

Thema: De schoonheid van imperfectie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEKST: Brief van Paus Franciscus  

 

Tussenzang:  Een schoot van ontferming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWEEDE LEZING: 2 Korintiërs, 12, 1-10 

 

KORT INSTRUMENTAAL 

 

OVERWEGING, gevolgd door een MOMENT VAN STILTE 

 

LIED: 

2. Gelukkig de mens, die droefheid ontmoet 

    en door zijn blijmoedigheid, wonderen doet. 

 

3. Gelukkig de mens, die, zuiver van hart, 

    gewapend met eerlijkheid, eigenwaan tart. 

 

4. Gelukkig de mens, die niet eerder zwicht, 

    tot jij in gerechtigheid, vrede hier sticht. 

 

5. Gelukkig de mens, die dit heeft volbracht 

             en ons in de duisternis licht heeft gebracht. 

6. Gelukkig de mens, die Hem kan verstaan, 

     die ons in die mens’lijkheid voor is gegaan. 

 

VOORBEDEN  met ACCLAMATIE 

 

 

 



 
PERSOONLIJKE VOORBEDEN MET GELEGENHEID VOOR HET AANSTEKEN VAN EEN KAARSJE  
 
 
ACCLAMATIE EN AFSLUITEND GEBED 
 
 
ONZE VADER: ALLEN 
 
Eeuwige, Schepper van de aarde, 
drager van pijn, gever van leven, 
Bron van alles wat is en zal zijn, 
vader en moeder van ons allen, 
Liefhebbende, in wie de hemel is; 
laat de heiliging van Uw naam 
weerklinken door het heelal; 
laat de weg van Uw gerechtigheid 
worden begaan door de volkeren van deze wereld; 
laat uw hemelse wil worden gedaan 
door al wat geschapen is; 
laat uw rijk van vrede en vrijheid 
onze hoop ondersteunen; 
en laat het komen op aarde. 
 
Voed ons met het brood dat we vandaag nodig hebben;  
Vergeef ons als we 
wonden oplopen aan elkaar; 
sterk ons in tijden 
van verleiding en verzoeking; 
bewaar ons in beproevingen 
die niet te dragen zijn; 
bevrijd ons uit de greep 
van alles wat kwaad is. 
Want U regeert door Uw kracht 
die liefde is; 
nu en voor altijd. 
Amen. 
 
 

VREDESGEBED: ALLEN 

Heer Jezus, 

geef ons woorden van vrede in de mond, 

geef ons daden van vrede in de hand 

en geef ons vrede in ons hart, 

Gij die onze vrede zelf zijt. 

Dan kunnen wij die vrede ook uitdragen 

in de wereld waarin we leven. 

 

SLOTTEKST: De gebroken pot 

 
KORT INSTRUMENTAAL INTERMEZZO 
 
 
MEDEDELINGEN  
 

  



COLLECTE 

De opbrengst van de collecte is deze keer voor de Actie Vakantietas 2025. Veel schoolgaande kinderen 

kunnen deze zomer niet met vakantie, omdat zij opgroeien in (sociale) armoede. Net als vorig jaar willen de 

Lionsclubs Doetinchem en Isala Doetinchem deze kinderen een onvergetelijke zomervakantie bezorgen. In 

2024 zijn 126 kinderen blij gemaakt met een mooi gevulde vakantietas vol verrassingen en activiteiten voor 

de zomerperiode. Denk aan: vrijkaartjes voor de bioscoop, het zwembad, Skyzone, Monkeytown, de 

kinderboerderij of het klimbos. Daarnaast krijgen de kinderen (buiten)speelgoed, een boek en bonnen voor 

een heerlijk ijsje.  

Als u onderstaande link volgt, komt u direct op de juiste pagina. 

Inzamelingsactie van Stuurgroep Vakantietas : Actie Vakantietas 2025 

 

ZEGENLIED:  

   

   2. Stort, op onze bede, in ons hart uw vrede, 

       en vervul ons met de kracht 

       van uw Geest bij dag en nacht. 

 

   3.  Amen, amen, amen! 

        Dat wij niet beschamen 

        Jezus Christus onze Heer, 

        amen, God, uw naam ter eer!  

     

 

PIANOMUZIEK 

 

 

Vieringen zijn op elke tweede zaterdag van de maand om 19.00 uur in de Wingerd (behalve in de maanden 

juli, augustus en september). 

 

 

“WIJ ZIJN MENSEN VAN DE WEG.   

ZOEKEND EN TASTEND NAAR ZIN.   

WIJ LATEN ONS INSPIREREN DOOR JEZUS VAN NAZARETH,  

DIE ONS ZIJN GEEST BELOOFT EN ONS OPENT VOOR DE ENE, DE ONNOEMBARE.   

WIJ VERLANGEN SPOREN VAN GOD IN ONS EIGEN LEVEN TE VINDEN.   

ZO BIEDEN WIJ ELKAAR EEN ONDERKOMEN EN BOUWEN WE AAN EEN BEWOONBARE WERELD. ”  

  

Vanuit deze verklaring houden we deze vieringen, waarbij wij elkaar kunnen blijven ontmoeten, ons kunnen blijven verdiepen in 
elkaar en leren van elkaars rituelen en gedachten rondom het Woord, en ons zo verder gesterkt weten in ons geloof.  
  

 Werkgroep Oecumene de Wingerd 

https://www.gofundme.com/f/zzke3w-actie-vakantietas-2025

