
Orde voor de dienst van Schrift en Tafel 
op 3 maart 2024 in de Slangenburgse kerk 

3e zondag van de Veertigdagentijd: Oculi mei 

‘Mijn ogen zijn bestendig op U’ (Psalm 25: 15) 
De liturgische kleur is paars, de kleur van inkeer en bezinning 

 
 
Voorganger: ds. Laura van Weijen 
Organist: Frederiek Wester  
 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Zingen: LB 287: 1, 4 en 5: Rond het licht dat leven doet 
 
Stilte 

 
Aanvangslied: LB 25a: 1: Mijn ogen zijn gevestigd (de gemeente gaat staan) 
 
Bemoediging  

V Onze hulp in de Naam van de Heer, 
G die hemel en aarde tot leven geroepen heeft, 
V die trouw blijft tot in eeuwigheid, 
G en niet loslaat wat Hij met mensen begonnen is. 

 
Zingen: LB 25a: 2  (daarna gaat de gemeente zitten) 
 
Kyriegebed, afgewisseld met LB 301g 
 
Zingen: LB 558: 1, 4 en 5: Jezus, om uw lijden groot 
 
Gebed om Gods Geest  
 
Lezing uit het Tweede of Nieuwe Testament: Lucas 9: 18-25 

 
Zingen: LB 512: 1, 2 en 3: O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen: LB 941: Waarom moest ik uw stem verstaan? 

 



Collecten: 1. diaconie; 2. kerk; 3. (bij de uitgang) Het Passion 

 
Tafelgebed 
 
Vredegroet 
 
Instellingswoorden naar het evangelie van Marcus 
 
Zingen: LB 395: 1, 2 en 3: Op de avond, toen de uittocht 
 
Wij ontvangen brood en wijn 
 
Patorale mededelingen 
 
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  
 
Slotlied: LB 561: O liefde die verborgen zijt (de gemeente gaat staan) 
 
Wegzending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’) 
 
Orgelspel     

 
 
 
 

Koffie en thee in de kring 


