
17 februari 2024, 
16.30 uur 

‘Wees stil, mijn ziel’

**************************************************************************************




Andacht


Een moment van rust,	 	 	 	 	 	      	      Deze keer werken mee:

een moment van aandacht,	 	 	 	          	 	              Marjo Harmsen - sopraan

een brandende kaars,	 	 	 	 	        Teun van de Steeg - orgel en vleugel

mooie muziek,	 	 	 	 	 	                

een inspirerende tekst	         	 	 	         	 	 	  Bert van der Haar (liturg)


(initiatief van Catharina Spiritueel)


**************************************************************************************


Programma 

Muziek: Pie Jesu (G. Fauré)


Aansteken kaars 
	 Licht dat ons leven doet, 
	 God in ons midden, 
	 Liefde die ons draagt 

Muziek: Sei still (C. A. Lorenz)


Tekst: Stilte (Guillaume van der Graft)




Muziek: Gottesfriede (C. A. Lorenz)


Tekst: 	 De moerbeitoppen ruisten (Nicolaas Beets)


Muziek: Du willst im Dunklen wohnen (Carl Adolf Lorenz)


Tekst: 	 Voorjaarslicht (Frans Cromphout)


Muziek: Mein Mondenlicht (Carl Adolf Lorenz)


Stilte 

Muziek: Psalm 62 (Albert Becker)


Tekst: 	 Zegen ons met uw stilte (Andries Govaart)


Zegenbede 
Moge God jullie zegenen en behoeden 

	 Amen 

Muziek: Arioso (J.S. Bach)


***************************************************************************


De volgende Andacht is op 30 maart: Stabat Mater, Pergolesi.

(Op 16 maart is er geen Andacht)


______________________


Wilt u via de mail op de hoogte gehouden worden? Stuur dan uw mailadres naar etelindert@icloud.com 

______________________


Bij de uitgang wordt gecollecteerd, uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Voor een bijdrage kunt u ook storten op: NL92 RABO 0373 7179 62 tnv PG Doetinchem, ovv Andacht


Door deze bijdrage wordt het mogelijk gemaakt, dat de Andacht op zaterdagmiddag kan blijven plaatsvinden.

mailto:etelindert@icloud.com

