
20 januari 2024, 
16.30 uur 

‘Warmte, Licht en Hoop
voor donkere dagen’

**************************************************************************************


Andacht


Een moment van rust,	 	 	 	 	 	      	      Deze keer werken mee:

een moment van aandacht,	 	 	 	          	 	                  Judith Baakman - harp

een brandende kaars,	 	 	 	 	   

mooie muziek,	 	 	 	 	 	                

een inspirerende tekst	         	 	 	         	 	 	      Anthonia Renes (liturg)


(initiatief van Catharina Spiritueel)


**************************************************************************************


Programma 

Muziek: Etude VII (Nicolas Bochsa)


Aansteken kaars 
	 Licht dat ons leven doet, 
	 God in ons midden, 
	 Liefde die ons draagt 

Muziek: I look at the candle (Monika Stadler)

	 	 	 Dit stuk is ontstaan uit de meditatieve momenten waarbij Monika keer naar een 	 	
	 	 	 kaars en daarbij de warmte en het heldere licht ervoer van die kaars op donkere, 	
	 	 	 koude winteravonden.


	 	 Golden sun (Inge Frimout-Hei)


Tekst: Zoals het licht ons elke morgen nieuw verschijnt (Sytze de Vries)




Muziek: Una luz en el mar (Alfredo Rolando Ortiz)


	 	 Looking at a rainbow through a dirty window (Calum Stewart, arr. Rachel Hair)

	 	 	 Stuk over hoop. Ook al kan het leven vertroebeld zijn, kleurloos of uitzichtloos, 	 	
	 	 	 probeer te kijken naar de mooie dingen die er ook in het leven zijn. Je raam kan nog 	
	 	 	 vies en wazig zijn, maar kijk naar de mooie regenboog die er achter te zien is.


Tekst: 	 Van U is de toekomst (René de Reuver)


Muziek: A dream is a wish your hearts make (Mack David, Al Hoffman & Jerry Livingston)

	 	 	 Uit de disneyfilm Cinderella. 

	 	 	 A dream is a wish your heart makes when you’re fast asleep. 

	 	 	 In dreams you will lose your heartaches; Whatever you wish for you keep. 

	 	 	 Have faith in your dreams and someday your rainbow will come smiling thru. 

	 	 	 No matter how your heart is grieving, 

	 	 	 if you keep on believing, the dream that you wish will come true.


Tekst: 	 Hemelse klanken (Elly Boudrie)


Muziek: Rêverie (Alphonse Hasselmans)


Stilte 

Muziek: Gabriel (Alix Colin)

	 	 	 Dit stuk is geïnspireerd op Gabriel. Een man die in een hospice lag waarin Alix Colin 	
	 	 	 harp speelde. Ondanks zijn pijn en zorgen was hij enorm positief en wist hij van elke 	
	 	 	 dag dat hij nog leefde weer een feestje te maken.


Tekst: 	 Nieuwjaar (uit: Zeggen en zwijgen)


Zegenbede 
Moge God jullie zegenen en behoeden 

	 Amen 

Muziek: Rêve pour demain (Alix Colin)


***************************************************************************


De volgende Andacht is op 17 februari. Op 16 maart is er geen Andacht. Op 30 maart: Stabat Mater, Pergolesi.

______________________


Wilt u via de mail op de hoogte gehouden worden? Stuur dan uw mailadres naar etelindert@icloud.com 

______________________


Bij de uitgang wordt gecollecteerd, uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Voor een bijdrage kunt u ook storten op: NL92 RABO 0373 7179 62 tnv PG Doetinchem, ovv Andacht


Door deze bijdrage wordt het mogelijk gemaakt, dat de Andacht op zaterdagmiddag kan blijven plaatsvinden.

mailto:etelindert@icloud.com

