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Thema: De weg naar Kerst.....

Wingerd



PIANOSPEL

WELKOM

AANSTEKEN VAN DE KAARS

Heer, Ik laat een kaars branden
Heer,

dat de kaars die ik laat branden
licht mag zijn dat mij verlicht

in donkere tijden

en bij innerlijke beslissingen.
Dat de kaars vuur mag zijn

dat het egoisme

en de hoogmoed

en de onmacht in mij wegbrandt.
Dat zij een vlam mag zijn

die mijn hart verwarmt

en me liefde leert.

OPENINGSLIED: Zingt voor Hem die alle namen

Zingt voor Hem, die alle mensen
vol verwondering doet staan;
mensenkind om ons bewogen,
klein en weerloos zonder naam.

Zingt voor Hem, die alle dingen
vruchtbaarheid en ruimte geeft;
ademtocht, begin en einde,
Naam die in ons midden leeft.



OPENINGSGEBED

Heer, Gij kent ons hart,

Gij weet hoezeer wij verlangen naar vreugde en geluk.
Als het donker is, zoeken we naar licht,

als het koud is, naar warmte.

Zijn we in nood,

dan zien we uit naar iemand die kan helpen.
Kom U dan in ons bestaan,

neem ons bij de hand,

verwarm ons hard

en verlicht ons pad.

Spreek tot ons Uw woord van vrede

en laat ons geborgen zijn in Uw liefde

die alle begrip te boven gaat.

Amen
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TEKST

Advent moet een tijd worden

die onrustig maakt:

het durven zien van zoveel uitsluiting.

Het moet een oproep worden

om grondig iets te veranderen bij onszelf,

bij onze eigen groep en in de grote samenleving.

Advent moet een tijd worden
om te leren

ongeziene mensen zien.

Je laten raken door het zwijgen
dat over hun bestaan hangt

en het je aantrekken.

Kerstmis moet een begin worden
van een nieuwe manier van leven,
waarbij “ Ik zal er zijn voor u”

in mensen zichtbaar wordt.

Een nieuw begin van een lange weg
van ommekeer en solidariteit,

van gerechtigheid,

van hoop en vertrouwen,

van er zijn voor anderen.

Zo wordt God mens!



EERSTE LEZING: Jesaja 40, 1-5.9-11

TUSSENZANG: Kom in ons klein bestaan

Kom in mijn klein bestaan, ga niet mijn deur voorbij.
Breng licht en warmte aan, maak mij van doodsangst vrij.
Ontdooi mijn binnenkant, mijn ingevroren geest.

En schep een nieuw verband zodat mijn ziel geneest.

Kom in mijn kleine droom, verbreed mijn horizon.

Dat ik niet langer schroom te zien naar mensen om.
Genees mijn angst voor pijn, mijn vrees voor zelfverlies,
zodat ik mens kan zijn en voor de minsten kies.

Kom in mijn klein geloof, vernieuw mijn fantasie.
Dat ik uw toekomst loof, steeds nieuwe kansen zie.
Zodat ik verder leef voor vrede mettertijd

en mij uit handen geef om Uw gerechtigheid.

TWEEDE LEZING: Marcus 1, 1-8
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OVERWEGING

PIANOSPEL

VOORBEDEN: ACCLAMATIE Keer u om naar ons toe

I
ver-lan-gend zien__ wij naar Hem uit.
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keer ons toe naar el - Kkaar.

GELEGENHEID EEN KAARSJE AAN TE STEKEN BIJ UW PERSOONLIJKE VOORBEDEN

ONZE VADER ZINGEN

Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam ons heen.

Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één.

Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.

Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,

in Uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn.
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader wij, wij geloven, dat U onze wereld leidt.

Met Uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen

VREDESGEBED FRANCISCUS

Heer,

maak mij tot een instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;

laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
heer, help mij

niet zozeer om zelf gelukkig te zijn

als anderen gelukkig te maken

niet zozeer om zelf begrepen te worden
als anderen te begrijpen;

niet zozeer om zelf getroost te worden
als anderen te troosten;

niet zozeer om bemind te worden

als te beminnen:

want als ik geef zal mij gegeven worden,
als ik vergeef zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven



MEDEDELINGEN

ZEGENBEDE: ALLEN

Advent is leven

een kans om wat ons is gegeven

te delen en aan anderen door te geven.
Een kans om wat krom is recht te trekken,
om wie inslaapt wakker te schudden,

om wie hopeloos of radeloos is

er weer in te laten geloven.

Advent is het licht zien in de duisternis.

Goede Vader,

Zend ons het licht

door het vuur van de vreugde

door het vuur van de vriendschap

door het vuur van de hoop

door het vuur van het geloof

door het vuur van het geduld

door het vuur van de liefde

laat ons het beste van onszelf geven.
Daartoe moge de Algoede God ons zegenen

SLOTLIED: Nu daagt het in het oosten

Nu daagt het in het oosten
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2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.

4. De zonne, voor wier stralen
het nachtlijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!



Werkgroep Oecumene De Wingerd

“WIJ ZIJN MENSEN VAN DE WEG.

ZOEKEND EN TASTEND NAAR ZIN.

WIJ LATEN ONS INSPIREREN DOOR JEZUS VAN NAZARETH,

DIE ONS ZIIJN GEEST BELOOFT EN ONS OPENT VOOR DE ENE, DE ONNOEMBARE.

WIJ VERLANGEN SPOREN VAN GOD IN ONS EIGEN LEVEN TE VINDEN.

Z0O BIEDEN WIJ ELKAAR EEN ONDERKOMEN EN BOUWEN WE AAN EEN BEWOONBARE WERELD. ”

Vanuit deze verklaring houden we deze vieringen, waarbij wij elkaar kunnen blijven ontmoeten, ons kunnen
blijven verdiepen in elkaar en leren van elkaars rituelen en gedachten rondom het Woord, en ons zo verder
gesterkt weten in ons geloof.




