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Thema: Mensen van de Weg

GemeenteGespreksGroepen seizoen 2023-2024
Deel 3

Spreuken 3: 1-9: Gods weg en onze weg (Hans van Loon)
Johannes 14: 1-12: Ik ben de weg (ds. Helma van Loon)



Spreuken 3: 1-9: Gods weg en onze weg
Ontmoeting
We praten bij en delen met elkaar hoe het met eenieder is.
Lied
LB-Psalm 25:2t/m 6
Lezen: Spreuken 3: 1-9
‘Liefde en trouw’

In vers 3 staat: ‘Mogen liefde en trouw je nooit verlaten’ (NBV21). ‘Liefde’ en ‘trouw’, dat is
een belangrijk woordpaar in de bijbel, chésed en emét in het Hebreeuws. Dat wordt allereerst
van God gezegd. Als de naam van de HEER wordt uitgeroepen voor Mozes, zijn ‘liefde en
trouw’ daar onderdeel van (Exodus 34: 6), in de NBV21 dan vertaald met ‘trouw en waar-
achtig’. Vooral in de Psalmen worden deze eigenschappen bij herhaling aan God toege-
schreven. Het refrein in Psalm 136 luidt bijvoorbeeld: ‘eeuwig duurt zijn trouw (chéséd)’. De
traditionele vertaling is ‘goedertierenheid’: ‘want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid’
(NBG-1951).

1. Wat voel en denk je bij dat woord ‘goedertieren(heid)’?

Zoals uit de verschillende vertalingen al blijkt, hebben beide woorden een breed betekenis-
spectrum. Je zou kunnen zeggen dat met chésed vooral de goedheid van God wordt
benadrukt, dat hij het goede met ons voorheeft; en met emet zijn betrouwbaarheid, dat hij te
vertrouwen is.

Beide woorden, maar vooral émét, worden verbonden met de weg of het pad. In Psalm 25: 10
staat: ‘Liefde en trouw (chésed en émét) zijn de weg van de Heer voor wie de wetten van zijn
verbond onderhouden’. Hier gaat het om een weg die God zelf bewandelt en die positieve
gevolgen heeft voor mensen.

2. Wat stel je je voor bij een weg die God zelf bewandelt? Waaruit blijkt die weg
van God?

In Psalm 25: 5: ‘Wijs mij de weg van uw waarheid (emét)’, en in 26: 3: ‘Want uw liefde (chéséd)
staat mij voor ogen en ik bewandel de weg van uw waarheid (émeét)’, gaat het om de weg die
wij gaan. Bedenk daarbij dat het woord voor ‘waarheid’ (émet) vooral ook de connotatie
‘betrouwbaarheid’ heeft.

3. Wat zou er met die ‘weg van uw waarheid’ worden bedoeld? En wat voor
verband zie je tussen de weg van God en de weg die wij gaan?



Vertrouwen
Vers 5: ‘Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.’

4. Hoe zie je de verhouding tussen ‘op God vertrouwen’ en ‘op eigen inzicht’
afgaan? Bedenk hierbij dat ‘op eigen inzicht steunen’ niet hetzelfde is als ‘je
verstand gebruiken’.

De rechte weg

Vers 6: ‘Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg’ (NBV21), of: ‘Ken
Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken’ (NBG-1951). In het Oude Testament
kom je rechte wegen, paden, sporen nogal eens tegen. Soms betreft het een letterlijke weg
(bijv. in Psalm 107: 7), maar meestal gaat het om een figuurlijke weg. Zo staat er in Spreuken
11: 5: ‘Wie rechtvaardig leeft, effent voor zichzelf de weg’ (NBV21), of: ‘De gerechtigheid van
de oprechte maakt zijn weg recht’ (Statenvertaling).

5. Wat zou er met zo’n figuurlijke ‘rechte weg’ worden bedoeld?

Vaak gaat het er, zoals in Spreuken 11: 5, om dat een mens een rechte weg gaat of moet gaan.
In Spreuken 3: 6 staat echter dat God de paden van iemand recht maakt.

6. Wat moeten we ons daarbij voorstellen, dat God iemands paden recht maakt?

Mede door de Messiah van Handel
zijn de verzen bekend waarin van
Johannes de Doper wordt gezegd dat
hij degene is over wie Jesaja (40: 3)
heeft geprofeteerd. Johannes zegt
dan: ‘Maak de weg van de Heer
gereed, maak recht zijn paden.” Hier
is het niet God die de weg van de
mens recht maakt, maar omgekeerd,
de mens die de paden van de Heer
recht moet maken. En dat heeft te

maken met de komst van (de Heer)
Jezus Christus.

7. Wat zou daarmee bedoeld zijn, dat mensen de paden van de Heer recht moeten
maken? Geldt dat alleen voor de mensen die leefden in de tijd van Johannes of
ook (op een andere manier?) voor ons?
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8. Je ziet hier een wandelstok waarop Spreuken 3: 6 te lezen is. Welke tekst (uit de

bijbel, een lied, een gedicht, e.d.) zou jij op je wandelstok zetten?
Aan God denken

Volgens Spreuken 3: 6 zal God iemands weg banen (of zijn paden recht maken), als die persoon
aan Hem denkt bij alles wat hij doet (of Hem kent in al zijn wegen).

9. Aan God denken bij alles wat je doet, wat stel je je daar praktisch bij voor?

In de vroege kerk werd er veel nagedacht en geschreven over de betekenis van de woorden
van Paulus in 1 Tessalonicenzen 5: 17: ‘Bid onophoudelijk’. Basilius van Caesarea (ca. 330-379)
sprak over ‘de herinnering aan God’. Daarmee bedoelde hij dat je bij alles wat je doet, aan
God denkt. En dat kan aanleiding zijn voor lofprijzing (bijv. in de natuur) of gebed voor jezelf
(bijv. bij bepaalde activiteiten) of voorbede (bijv. voor mensen die je ontmoet), enz. Dat kan
hardop (bijv. het zingen van een lied), maar ook in de stilte van je hart.

10. Komt dit overeen met je antwoord op vraag 9? Zo nee, wat vind je van Basilius’
visie?

Na Basilius heeft zich het ‘Jezus-gebed’ ontwikkeld, dat tot op de huidige dag in de oosterse
kerk wordt gebeden. Dat is een kort gebed dat steeds herhaald wordt (vaak op het ritme van
de ademhaling). De meest voorkomende inhoud van het gebed is: ‘Heer Jezus Christus, Zoon
van God, ontferm U over mij’ (vgl. Lucas 18: 38 en 13). Maar allerlei verkorte vormen komen
ook voor; de kortste is de simpele herhaling van de naam ‘Jezus’. Met het Jezus-gebed betrek
je Christus (God) bij je leven zonder dat je precies onder woorden brengt wat je tegen God
wilt zeggen.

11. Ben je bekend met deze vorm van gebed? Heb je er ervaring mee? Spreekt het
je aan?

Stille tijd

Spreuken 3: 6: ‘Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg’.



Open je hart en ontvang het als een woord van God. Wees vijf minuten stil en vraag je af wat
de Geest je wil zeggen of als je het anders wilt zeggen: wat roept deze tekst bij je op of bij je
wakker? Geef elkaar daarna gelegenheid om te delen wat je ontvangen hebt.

Afronding

LB-Psalm 136:1, 3,12 en 13

Johannes 14: 1-12: IK BEN DE WEG
Ontmoeting

Gebed vanuit God, uit: Als horende de Zwijgende, gedachten en gebeden van een God zoals
verbeeld in de procestheologie, van Paula Copray (zij was een Franciscaanse zuster in Etten-
Leur).

Waar zijn jullie?

Zo vaak

zo gruwelijk alleen

voel ik Mij

van mens en iedereen verlaten

ver weg wanen jullie Mij

achter wolken

hoog in een hemel

Ik ben zo dichtbij

Ik deel jullie werkelijkheid

er is maar één werkelijkheid

die van jullie

die van jullie en Mij

Ik ben de diepte in jullie leven

Ik ben de zin van jullie zijn

Ik roep, maar jullie luisteren niet;

Ik ben aanwezig, maar jullie zoeken mij niet;
Ik strek mijn armen naar jullie uit,

maar jullie komen niet.

Waar blijven jullie?

Ik loop met jullie mee, maar jullie verdwalen liever;
Ik lijd met jullie mee, maar jullie voelen dat niet
Ik word in jullie, maar ik mag niet zijn.
horen jullie mij?

Jij?



Lied: LB 934 (gezongen of gesproken)

De weg
In de bijbelboeken Psalmen en Spreuken staan uitspraken over ‘de weg’. Lees ze met elkaar
en ga erover in gesprek. Welke vind je waardevol?

Psalm 5: 9
Leid mij langs mijn belagers, HEER, door uw gerechtigheid,
maak effen de weg die U mij wijst.

Psalm 16: 11
U wijst mij de weg van het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Psalm 18: 31
Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver,
een schild is Hij voor allen die bij Hem schuilen.

Psalm 25:4 en 5
Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want U bent de God die mij redt,
op U blijf ik hopen, elke dag weer.

Psalm 32: 8
Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog.

Psalm 77: 14
Uw weg, God, is een heilige weg —
welke god is zo groot als onze God?

Psalm 77: 20
Door de zee liep uw weg, door de wijde wateren uw pad,
maar uw voetsporen bleven onzichtbaar.

Psalm 86: 11
Wijs mij uw weg, HEER,
laat mij wandelen op het pad van uw waarheid.

Psalm 139: 3
Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,
met al mijn wegen bent U vertrouwd.



Psalm 139: 24
Zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij op de weg die eeuwig is.

Spreuken 3: 6
Denk aan Hem bij alles wat je doet,
dan baant Hij voor jou de weg.

Spreuken 4: 26
Weet welke weg je wilt inslaan, dan loop je met vaste tred.

Spreuken 16: 2
Een mens kiest in eigen ogen steeds de juiste weg,
de HEER toetst wat hem ten diepste beweegt.

Spreuken 16: 9
Een mens stippelt zijn weg uit,
de HEER bepaalt de richting die hij gaat.

IK BEN DE WEG

Anselm Grin is monnik en cellarius van de benedictijnenabdij in Minsterschwarzach

(Duitsland). Hij behoort tot de meest gelezen christelijke auteurs van onze tijd. In de inleiding

van het boek Beelden van Jezus stelt Griin de volgende vragen:

- In hoeverre beinvloedt en verandert Jezus ons leven werkelijk?

- Bepaalt Jezus ons leven van alledag?

- Helpt Jezus ons om beter om te gaan met onze dagelijkse angsten, conflicten en
teleurstellingen?

- Wat is de boodschap van Jezus voor ons in deze wereld?

- Welke beelden hebben mensen van Jezus?

Te veel vragen om stuk voor stuk te beantwoorden, maar misschien wel iets om even over
door te praten en dan komen er ook vanzelf woorden op de stippellijn: Jezus is voor mij

In het boek komen 50 beelden van Jezus ter sprake. Een paar voorbeelden: Jezus, de zwerver
—Jezus, de verzoener — Jezus, de therapeut — Jezus, de goede herder —Jezus, het licht — Jezus,
mijn leven.

En ook: Jezus, de weg en de waarheid en het leven. In dat hoofdstuk (p. 105) lees je het
volgende:

Doordat Johannes deze woorden overlevert, creéert hij een werkelijkheid die niet meer
ongedaan gemaakt kan worden. Een eenmaal uitgesproken zin is als een golf die altijd verder
gaat, totdat ze alle lagen van onze ziel en alle terreinen van deze wereld heeft bereikt. De
woorden van Jezus openbaren ons het geheim van ons mens worden.



‘lIk ben de weg.’ De weg is in alle religies een belangrijk symbool van het menselijk leven. De
mens is een reiziger, hij is altijd onderweg. Hij mag niet stil blijven staan. Door voort te trekken
verandert hij. De weg heeft een doel. Het doel is het leven en het inzicht. Maar de wegen naar
dit doel zijn vaak lang en kronkelig. Er zijn veel omwegen en dwaalwegen, holle wegen en
smalle paadjes.

Jezus is de weg naar God. Wie zich inlaat met Jezus — zo staat er bij Johannes — vindt zijn weg
naar het leven en naar God. Maar deze weg is niet altijd gemakkelijk. Het kan ook voor ons
een kruisweg worden, een weg waarop onze eigen bedoelingen worden ‘doorkruist’ en
waarop we de last van het kruis moeten dragen. En vaak leidt onze weg door een labyrint van
kronkelpaden, totdat we het verborgen spirituele centrum ontdekken, totdat we ons ware
‘zelf’ en daar God als het centrum van ons leven vinden.

Gesprek

Ga met elkaar in gesprek over jouw eigen levensweg.

Woaar ging de weg anders dan je had gedacht of gewild?

Hoe ging/ga je daarmee om?

Heb je ook ervaren dat God jou een weg/de weg wees?

Heb je onderweg door het leven ook het centrum van je leven gevonden?

Het labyrint staat symbool voor de weg door het leven. Het centrum is de plek waar je je
verbonden kunt voelen met God, met Christus. Vervolgens vervolg je de weg met Hem, die de
weg is en het doel.



IK BEN DE WEG

Jan Nieuwenhuis legt de betekenis van de woorden ‘lk ben de weg’ uit in het boek Johannes
de Ziener, het evangelie, de brieven en de openbaring (p. 293-297).

Een samenvatting om samen te lezen

Wie het gehele verhaal van de Schrift met één woord zou willen typeren, kan terecht zeggen:
het is het verhaal van de weg. De enige. Die weg begint, dat spreekt vanzelf, in den beginne.
Nauwelijks heeft God de mens geschapen, of de mensen kiezen eigen wegen en raken het
spoor bijster.

God besluit om voortaan zelf de weg te wijzen. Hij doet dat door Abraham te kiezen: ‘Ik heb
hem uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te
volgen die Ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen’ (Gen. 18: 19). Er is dus een weg van
God en een weg van mensen. Die weg van God staat zo ver boven de weg van de mens als de
hemel staat boven de aarde (Jes. 55: 9). De mensen moeten daarom leren, zich aan de weg
van God te houden en dus hun eigen weg naar die van God te richten (Jes. 2: 3). Hoe dat
gebeurt, vertelt het sleutelverhaal van de ganse Schrift, het relaas van de uittocht. De weg van
God blijkt een Wet te zijn, een verbondsacte, niet zomaar een vage richtingwijzer, maar een
nauw omschreven en afgebakend pad.

De Johannes-gemeente, in hart en nieren vertrouwd met de oeroude beeldspraak van weg en
dwaalweg en nog altijd de verwarring verdurend van al die kronkelpaden uit het verleden,
kent geen enkele aarzeling om die heraut véér God uit en diens nakomer te herkennen:
Johannes de doper, de stem die roept in de woestijn: ‘Maak recht de weg van de Heer!" (Joh.1:
23). De volgende dag stond Johannes daar weer, nu met twee van zijn leerlingen. Hij richtte
het oog op Jezus die voorbijging en zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld
wegneemt’ (Joh.2: 29). De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna.
Zij hadden de weg gevonden. Jezus bewandelde recht voor zich uit de weg die God had
gewezen. Zijn levensgang was de spiegel van de weg die God zelf had gebaand. Wie de weg
wil kennen, behoeft voortaan alleen maar naar deze Jezus te zien: Hij is de linea recta.

De Johannes-gemeente ziet in deze ‘weg’ alles samengevat: de levenswandel van Jezus, het
nieuwe gebod van de liefde, zijn verheerlijking en zijn thuiskomst. De weg ten leven van
eeuwen her wordt nu pas definitief ingeslagen en heet voortaan ‘de weg’.

Om in gesprek te gaan
Jezus is voor ons dus ‘de weg’.
Hoe zou je dat kunnen zeggen in eigen woorden?
Wat betekent het voor jou?

Gebed van Jaap Zijlstra ter afsluiting
Wij bekommeren ons om vele dingen
terwijl wij van U weten: één ding is nodig.
U wijst ons de eenvoudige weg die omhoog voert: de liefde,
Ja, U bent zelf de weg.
Wie U gevonden heeft, heeft het leven gevonden;
o help ons de weg te gaan in alle eenvoud en blijmoedigheid,
vriendelijk en vredelievend.
Amen.



Stille tijd

Ga rechtop zitten, voeten naast elkaar op de grond, handen open in je schoot. Adem rustig in
en uit op je eigen tempo. Sluit je ogen. Herhaal de woorden ‘JEZUS IS DE WEG’, of iets korter
‘JEZUS DE WEG’ in je binnenste, terwijl je naar de icoon kijkt. Verder niet over nadenken.

Gewoon de woorden rustig herhalen. En als je afdwaalt, ga je gewoon terug naar de woorden:
‘JEZUS (IS) DE WEG'.




