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VOORBEREIDING 

 
Orgelspel  
 
Welkom, mededelingen 
 
De kaarsen worden  aangestoken 
            Allen gaan staan 

Intochtslied    Psalm 84 vers 1  
 

Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer,  
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen,  
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 

Bemoediging en gebed van toenadering  

 
Voorganger Onze hulp is in de naam van de Heer 

Allen  Die hemel en aarde gemaakt heeft 

  Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

  Die niet loslaat wat zijn hand begon 

 

                            God, op wie wij mogen bouwen,   

omgeef ons hier met uw liefde  

  Help ons te leven in uw licht 

  Uw liefde brengt aan het licht wat onaf is,  

wat breekt of gebroken is,  

wat wij verzwijgen of elkaar onthouden. 

  Aan U vertrouwen wij onszelf  

en elkaar toe. Amen. 



 

 
Vervolg intochtslied Psalm 84 vers 2  
 

Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U mijn Koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
En steeds zich wijden aan uw lof.  

 
  
Vredegroet   

Voorganger De vrede van de Eeuwige zij met u allen!  
Allen  Ook met u de vrede van God!  
                            Allen gaan zitten  
 

Toelichting bij de bloemschikking  
 
Gebed voor de nood van de wereld, eindigend met: 
v.: ………………………zo bidden wij U allen zingend tezamen:    

  

 
 
Aansluitend zingen we samen Lied 304 
 



 
 

 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
 bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
 luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
 houd Hem in ere! 
 
 Zing van de Geest, de adem van het leven, 
 duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
 Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
 houd Hem in ere! 
 
 
WOORD 
 
Gebed van de zondag  
  
Evangelielezing  Matteüs 5: 1-10 
 
Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op.  
Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.   
Hij nam het woord en onderrichtte hen:   
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,  
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.  
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.  



Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.  
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,  
want zij zullen verzadigd worden.  
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.  
Gelukkig de vredestichters,  
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.  
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,  
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.  
 
Zingen  Lied 1005 vers 1  
 

 
  



Overweging 
 
Zingen   lied 1005 vers 2,3,4 5 
 

Zoekend naar rust, zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten,  
zo wordt uw stem gehoord 

 
 Refrein   Christus ons licht, schijn door ons heen, 

 schijn in het duister. 
   Christus ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.  

 
Zoekend naar brood lijden zij honger,  
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,  
U bent de vredevorst.  

 
Refrein    Christus ons licht,…   

  
Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons uw huis, levende stenen,  
schuilplaats door U gebouwd . 

 
Refrein             Christus ons licht,….  

 
Met zoveel gaven aan ons gegeven,  
voor zoveel leed, zoveel gemis, 
maak ons uw dienaars, leer ons te delen 
totdat uw Rijk hier is. 

 
Refrein  Christus ons licht,…  
  
 
 



GEDACHTENIS DER OVERLEDENEN  
 
Gedicht 
 
Zingen: ‘Onze namen staan geschreven’(mel. Gezang 273 Liedboek 1973)  
 

Onze namen staan geschreven 
in de holte van uw hand 
als een teken dat ons leven 
in U, Heer, is ingeplant. 
Steeds als Gij uw handen opent 
zien uw ogen ons weer aan 
en gedenkt Gij uw belofte: 
een volkomen nieuw bestaan.  

 
Wij noemen en gedenken in het licht van Pasen 
 
Wij noemen de namen van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar in deze 
geloofsgemeenschap zijn overleden. 
Voor ieder van hen ontsteken wij een licht aan de Paaskaars, 
die ons herinnert aan Christus ’opstanding    
 
Op 31 mei 2023 overleed Marinus Johan (Marinus) Seesink  
in de leeftijd van 86 jaar 
 
Op 28 juni 2023 overleed Cornelis (Kees) van Iperen  
in de leeftijd van  84 jaar 

 
Zingen:  ‘Onze namen staan geschreven’ vers 2 
   Laat ons in de stilte groeien  

totdat op de jongste dag  
onze namen openbloeien  
op uw goddelijk gezag. 
Dan gebeurt wat wij nu dromen 
Dat wij in uw louter licht 
tot U nader mogen komen 
aangezicht tot aangezicht.  



 
Er is nu gelegenheid voor allen om naar voren te komen  
en een lichtje aan te steken  
voor hen 
die in de eigen kring van familie of vrienden zijn overleden. 
 
Wij steken een kaars aan  
voor allen in de wereld 
die niet genoemd zijn 
en die wij in stilte gedenken  
 
Stilte          
 
Zingen   Lied 791 Liefde eenmaal uitgesproken vers 1, 3, 4, 6 
 

Liefde eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin,  
Liefde wil ons overkomen,  
als geheim en zegening. 

 
Liefde luidt de Naam der namen  
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen,  
ziel en zinnen metterdaad.  

 
Liefde waagt zichzelf te geven , 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, - 
daarop hebt Gij ons gebouwd.  

 
Liefde boven alle liefde,  
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen,  
bron van liefde, liefde zelf!  

 
 
 



 
GEBEDEN EN GAVEN  
 
Dankgebed- Voorbeden – Stil gebed  
 
Gezamenlijk gebeden Onze Vader   

 
Onze Vader in de hemel, 
Laat Uw naam geheiligd worden,  
Laat Uw koninkrijk komen. 
En Uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
En vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  

tot in eeuwigheid. Amen.    
      

Mededelingen bij de collecte      
 
Collecte onder orgelspel    

                
Slotlied           Lied 416  Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
  Ga met God en Hij zal met je zijn, 
  jou nabij op al je wegen 
  met zijn raad en troost en zegen. 
  Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
  Ga met God en Hij zal met je zijn: 
  bij gevaar, in bange tijden, 
  over jou zijn vleugels spreiden. 
  Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 



 
  Ga met God en Hij zal met je zijn: 
  in zijn liefde je bewaren, 
  in de dood je leven sparen. 
  Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
  Ga met God en Hij zal met je zijn,  
  Tot wij weer elkaar ontmoeten, 
  in zijn naam elkaar begroeten. 
  Ga met God en Hij zal met je zijn.  
  
 
GEZEGEND OP WEG 
 
Zending en zegen 
 
Voorganger  God zal met je meegaan 

als licht in je ogen 
als lamp voor je voet 
Als hand op je hoofd 
en arm om je schouder 
als baken bij ontij  
en verte die wenkt 
als groet op je lippen  
en hoop in je hart 
als stem die je uitdaagt  
en woord dat je voorgaat. 

   Zo zegene je de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
 
Allen zingen    AMEN  (3x)  
 
Orgelnaspel 
   
Na de dienst bent u hartelijk welkom in Ons Huis voor een kop koffie of thee  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

          


