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Jesaja 43:1-7 - Hoe de weg ook zal zijn

Bij het bijbelgedeelte

Mensen van de Weg maken van alles mee. Extreme en angstige
omstandigheden kunnen op je pad komen. De mensen die de profeet
in Jesaja 43:1-7 aanspreekt, kunnen daar over mee praten. Deze
profetie is waarschijnlijk ontstaan in de tijd dat het Babylonische rijk
bedreigd werd door de Perzen. De Perzen zullen uiteindelijk winnen en
er zal voor de joodse ballingen een nieuwe tijd aanbreken. Zij zullen
mogen terugkeren naar huis, maar zover is het bij onze lezing nog niet.

Poézie

Om het bijbelgedeelte goed te verstaan, is het belangrijk om te
bedenken dat het profetische poézie is. Het is als een ouder die zegt
intens veel van zijn kind te houden, zonder dat hij daarmee zegt dat hij
niet van zijn andere kinderen houdt. Natuurlijk houdt hij ook van hen,
maar nu richt hij het woord tot dit ene kind. God richt zich in de Bijbel
tot Israél, maar gaat ook met andere volken zijn weg (zie Amos 9:7).
Jesaja 43:1-7 is een tekst die je het beste kunt verstaan zoals je ook
een gedicht beleeft en niet als een stukje uit een dogmatisch handboek
waarbij je met je ratio het dogmatische geloofssysteem gaat
opbouwen.

Vrijkopen en losgeld

Jesaja 43:1-7 een troostende passage waarin God zijn verlossende
liefde voor Israél beschrijft. Maar is het de andere kant van de medaille
dat God bereid is om het ene volk te ruilen voor de veiligheid van een
ander volk? Het begrip ‘go-el’, bloedverwant-verlosser staat centraal in
dit gedeelte. Een (ver)losser had onder meer het doel om familieleden
te verlossen van economische armoede (vergelijk Leviticus 25:48-49).
Als iemand in de schulden kwam, bezittingen moest verkopen en



uiteindelijk moest betalen met zijn eigen vrijheid, dan was het aan de
losser om losgeld te betalen zodat deze persoon zijn bezit of zijn
vrijheid weer terugkreeg. Naar dit systeem verwijst het beeld van
(ver)losser in Jesaja 43. God noemt Israél bij zijn naam, hij is geen
anonieme slaaf, maar intens geliefd bij God. God wil Israél een hart
onder de riem steken, door de verlossing en zijn nabijheid te beloven
en Israél bij zijn naam te noemen.

Maar wil God nu Egypte, Nubié en Seba in ruil geven voor Israél?
Worden de andere volken voor de verlossing van het ene volk
opgeofferd? Rabbi Kimhi uit de 13e eeuw legt het als volgt uit. De drie
landen die genoemd worden zijn in gevecht met het Perzische rijk van
Cyrus. In die tijd staat Cyrus het toe dat de Joden terugkeren naar
Israél. Het militaire conflict met de genoemde landen eiste de
aandacht op van Perzié. Deze landen waren figuurlijk gezien een
‘losprijs’. De Joden konden terugkeren naar hun land vanwege de
goedaardige verwaarlozing van Perzié. God handelde niet in volkeren,
maar ‘ritselde’ via de gebeurtenissen in de internationale politiek hulp
aan Israél dat ontheemd was.

Onderweg

Als het beeld van vrijkopen, (ver)lossing en losgeld je niet veel zegt,
dan kun je de tekst volgens mij nog steeds goed verstaan. De diepe
liefde van God voor Israél spat er van af. Deze tekst speelt ook vaak
een rol bij doopdiensten. In de doop roept God de dopelingen als het
ware bij hun naam. Dopelingen mogen zich geborgen weten bij hem en
zich gekoesterd weten in zijn liefde.

Maar het leven gaat niet over rozen. In vers twee worden twee
beelden gebruikt voor wat er kan gebeuren op je levensweg.
Gebeurtenissen kunnen je van je stuk brengen zoals het water van
rivieren je kunnen meesleuren en de dreiging van vuur je in paniek
kunnen brengen. Toch zegt God: je wordt niet meegesleurd door het
water en het vuur zal je niet verteren.



Hoe zouden rivieren je niet mee
kunnen sleuren en vlammen je
niet kunnen verschroeien? Om
door rivieren te gaan die risicovol
zijn om over te steken, is er een
techniek waarin mensen elkaar
helpen. Ze vormen een keten
door het water en vergroten
elkaars kracht en daarmee elkaars
veiligheid. Als je daar zo over nadenkt, zou dit beeld in Jesaja kunnen
oproepen dat mensen elkaar gegeven zijn om door moeilijke situaties
heen te gaan. Op een andere manier geldt dat voor vuur. Goede
kleding beschermt tegen vuur. Wol vat niet snel vlam en leren kleding
beschermt tegen de eerste vonken (denk maar de leren schort bij de
bbq of leren handschoenen waarmee je dicht bij het vuur kunt komen).
Dat roept de associatie op aan de liedregel: ‘als een mantel om mij
heen geslagen, zo is mijn God’.

Gedragen door liefde, omwille van zijn glorie

Het gedeelte is één groot liefdeslied van de Ene voor Israél en in het
verlengde van Israél mogen wij meedelen in die liefde. Waar komt die
grote liefde van God voor Israél vandaan? Dit gedeelte begint en
eindigt met een verwijzing naar de schepping. Hij heeft Israél
geschapen, gevormd en Hij houdt van zijn schepsel. Vers 6 roept het
beeld van een ouder op als het gaat om ‘mijn zonen’ en ‘mijn
dochters’. Dat is de liefde van God voor zijn kinderen, die is
onvoorwaardelijk. Die is er omdat zijn kinderen deel van hem zijn. En
die liefde is ‘gefundeerd’ in zijn majesteit (vers 7). Het Hebreeuwse
woord kabod drukt iets uit van glorie, van gewicht, van overvloed en
grandeur. Zou het zo kunnen zijn dat de overvloed van Gods
heerlijkheid zich heeft willen vermenigvuldigen en dat daar de
schepping uit voortkwam? De schepping en hier Israél in het bijzonder
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komt voort uit een overvloedige glorie die niet in te dammen was. Dat
geeft ons bestaan een vrolijk uitgangspunt. En dat is compleet anders
dan een nihilistisch uitgangspunt dat verwoord dat het leven geen zin
heeft en wij hier zijn zonder doel en reden. We mogen geloven dat we
gedragen zijn door zijn liefde en ontstaan zijn uit Gods overvloedige
glorie.

Lied- en muzieksuggesties

221 - Zo vriendelijk en veilig als het licht

513 - God heeft het eerste woord

939 - Op U alleen - https://www.youtube.com/watch?v=SuT50hrfnys
942 - |k sta voor u in leegte en gemis

973 - Om voor elkaar te zijn uw oog en oor

Sela - Heer, wijs mij uw weg -
https://www.youtube.com/watch?v=kRXQCxwv6Ro


https://www.youtube.com/watch?v=SuT5ohrfnys
https://www.youtube.com/watch?v=SuT5ohrfnys
https://www.youtube.com/watch?v=SuT5ohrfnys
https://www.youtube.com/watch?v=kRXQCxwv6Ro

Bijeenkomst Jesaja 43:1-7 Hoe de weg ook zal zijn

Ontmoeting
Neem even de tijd voor de vraag hoe iedereen er bij zit.

Lied en gebed

Introductie op het thema

Het thema van de Tuin vol Verhalen is dit jaar ‘Mensen van de Weg'.
Jesaja 43:1-7 spreekt enerzijds over grote bedreigingen onderweg,
maar anderzijds over Gods overvloedige liefde voor ons.

We lezen Jesaja 43:1-7

In gesprek met de Bijbel
1. Als het bijbelgedeelte een schaal is met ‘hapjes’, welk vers(gedeelte)
zou je dan eraf nemen om van te genieten. Vertel eens waarom.

2. Wat zou jij naar aanleiding van dit bijbelgedeelte of de tekst daarbij
graag in deze bijeenkomst willen bespreken? Bespreek of je hier mee
wilt beginnen, of het later in de bljeenkomst wilt laten terug komen.

3. Welke verhalen of ervaringen worden &% 2,
bij je opgeroepen als je denkt aan
rivieren die je mee kunnen sleuren en
dat God je mensen kan geven om hier
samen sterk door heen te kunnen
waden.

4. Welke verhalen of ervaringen worden
bij je opgeroepen als je denkt aan
vlammen en vuur en God die als een
mantel om je heen geslagen kan zijn, ter
bescherming?




5. Bij de tekst over (ver)lossen en vrijkopen kun je lezen dat Gods weg
met ons zich door de loop van de dingen heen kan ritselen. Hoe kijk je
naar deze uitleg? Wat brengt deze uitleg jou?

6. Hoe vind je de uitleg dat de schepping, en Israél in het bijzonder,
voortkomt uit Gods overvloedige glorie? Wat betekent dit voor jou?

Stille tijd
Jesaja 43:2-3a

Moet je door het water gaan — Ik ben bij je;

of door rivieren — je wordt niet meegesleurd.

Moet je door het vuur gaan — het zal je niet verteren,
de vlammen zullen je niet verschroeien.

3Want Ik, de HEER, ben je God,

de Heilige van Israél, je redder.

Open je hart en ontvang het als een woord van God. Wees vijf minuten
stil en vraag je af wat de Geest je wil zeggen of als je het anders wilt
zeggen: wat roept deze tekst bij je op of bij je wakker. Geef elkaar
daarna gelegenheid om te delen wat je ontvangen hebt.

Afronding



