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Het Bijbelgedeelte

Handelingen 16,6-10

‘Ze trokken door Frygié en Galati€, omdat ze door de heilige Geest werden
verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen.

Toen ze bij de grens van Mysié kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynig,
maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe.

Daarom trokken ze door Mysié tot ze de kustplaats Troas bereikten.

Daar kreeg Paulus ’s nachts een visioen, waarin een man uit Macedonié hem
toeriep: ‘Steek over naar Macedonié en kom ons te hulp!’

Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonié
vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de
mensen daar het evangelie te verkondigen’.

Mensen onderweg

Het programma "We zijn er bijna’ is een groot succes op de Nederlandse
televisie.

Een groep meestal wat oudere vakantiegangers trekt onder leiding van een
reisleider met eigen caravan of camper gedurende 30 dagen door Europa.

e Benje een reiziger? Houd je ervan? En zo ja, wat voor soort reiziger
ben je?
Ga je het liefst met een reis met een groep waarbij alles voor je is
georganiseerd en de reis al tot in detail is uitgestippeld?
Of ga je liever op de bonnefooi en zie je wel waar je aan het eind

van de dag terecht komt?

Als je niet zo'n reiziger bent en liever thuisblijft, dan nog ben je
onderweg. Je haalt je boodschappen bij de supermarkt, je groente op
de markt. Voor je medicijnen ga je naar de apotheek. Je drinkt koffie
bij de buren.



e |n periodes dat je meer aan huis gebonden bent, bijvoorbeeld door
ziekte, dan kan de gang van de woonkamer naar de keuken
bijvoorbeeld al een hele reis betekenen.

® Ons hele leven is onderweg zijn, daarom wordt ons leven ook wel
een reis genoemd. Vanaf onze geboorte zijn we onderweg door het
leven. Op onze levensweg komen we steeds voor keuzes te staan die

onze weg richting geven.

Bij het Bijbelgedeelte

Het tekstgedeelte komt uit
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leerlingen heeft beloofd
(Handelingen 1: 1-8).

In het boek handelingen is de Heilige Geest de grote kracht die mensen in
beweging brengt.

Het een ook een activerende en waarneembare kracht.



Als de Geest gaat waaien raken de leerlingen zo enthousiast en geinspireerd
dat ze uit hun comfortzone durven te stappen en aan mensen die ze
helemaal niet kennen en van wie ze de taal niet spreken de blijde boodschap
van de opstanding van Jezus gaan vertellen.

De Heilige Geest weeft zich door heel het boek van de Handelingen heen als
een drijvende kracht, ja zelfs een sprekende kracht die gehoord kan worden.
Als Barnabas en Saulus worden uitgezonden dan gebeurt dat nadat de stem
van de Heilige Geest gehoord is: “Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking
voor de taak die Ik hun heb toebedeeld’ (Handelingen 13: 2). "Zo werden
Barnabas en Saulus uitgezonden door de Heilige Geest” (Handelingen 3:4)

De reizen die Paulus maakt worden zendingsreizen genoemd.

Hij maakt grote reizen naar onbekende gebieden om het evangelie van Jezus
Christus te verkondigen.

Het gedeelte dat we voor deze bijeenkomst lezen beschrijft zijn tweede
zendingsreis.

Bij deze tweede zendingsreis is
niets gepland.

Geen tomtom, eris geen
routekaart, de reis is van te
voren door Paulus gepland,
tenminste daar wordt ons niets
over verteld.

Het is een zoektocht en daarbij
laat Paulus zich leiden door de
Heilige Geest. ey
Dat is zijn kompas. Die wijsthem = =
de weg. _' i S e
Onderweg krijgt hij te maken met oponthoud, zijn er blokkades en
hindernissen. Het is een zoektocht met ups en downs.

Steeds weer moet hij een andere afslag nemen, verschillende keren wordt de
weg hem door de Heilige Geest versperd.

En wat moet je dan doen, hoe kun je dan verder? Die vraag zal hij zich ook
gesteld hebben.




In het geval van Paulus maakt de Geest niet alleen duidelijk waar hij niet
moet gaan, maar ook waar wel. Hoe verrassend pakt dat uit, niet Klein Azig,
maar Europa blijkt het doel te worden van zijn reis.

Gedichten en lied- en muzieksuggesties

God, geeft dat mijn gedachten gericht zijn op U. (Taizé)

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/god-geef-dat-mijn-gedachten-
gericht-zijn-op-u/

God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U.

Bij U is het licht, U vergeet mij niet.

Bij U vind ik hulp, ja bij U vind ik geduld.

Van uw wegen heb ik geen begrip, maar U weet de weg voor mij.

De tekst is van de Duitse theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer
(1906-1945)

Gott, lal meine Gedanken sich sammeln zu dir.
Bei dir ist das Licht, du vergif$t mich nicht.

Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld.

Ich verstehe deine Wege nicht

aber du weillt den Weg fiir mich.

Geest van hierboven (Stef Bos en Jongerenkoor Samen op weg)

https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24&ab_channel=Petrusinhetl
and

Tekst van Thomas Merton, trappist (1915-1968)
Ik weet niet waar ik heen ga.

Ik ken de weg niet die voor me ligt.
Ik kan niet met zekerheid zeggen



waar hij zal eindigen.

0ok ken ik mezelf niet echt,

en als ik denk dat ik Uw wil volg,

dan betekent dit nog niet

dat ik dat ook werkelijk doe.

Maar ik geloof dat het verlangen om U te behagen
U in feite ook behaagt.

En ik hoop in dat verlangen te leven

bij alles wat ik doe.

Ik hoop nooit iets te doen zonder dat verlangen.
Als ik dit doe dan weet ik

dat U mij zult leiden langs het rechte pad,

hoewel ik er misschien niets van begrijp.

Daarom zal ik altijd op U vertrouwen,

ook al lijk ik verloren en in de schaduw van de dood.
Ik zal niet bang zijn

want U bent steeds bij mij,

en U zult mij nooit aan mijn lot overlaten

om mijn gevaren alleen te doorstaan.

Zegenbede

Moge de weg je zeggen:
volg me maar

Moge de ster je zeggen:
richt je vaart op mij

Moge de grond je zeggen:
bezaai me.

Moge het water je zeggen:
drink me

Moge het vuur je zeggen:
warm je

Moge de boom je zeggen:
schuil in mijn schaduw



Moge de vrucht je zeggen:
pluk me, eet me.

En als je de weg kwijtraakt;

geen vaste grond meer vindt

en dreigt te verdrinken;

Als het vuur is gedoofd en je kou lijdt
in een nacht zonder sterren;

als de bomen kaal zijn

en je honger en dorst hebt,

Dan moge zijn STEM je zeggen:
Wees niet bang, Ik zal er zijn. (Frans Cromphout)

Ga met ons jouw weg (Lied 41 uit de bundel Zangen van Zoeken en Zien)

Ga met ons jouw weg.

Laat jouw waarheid ons doorgloeien,
bewaar in ons jouw vuur.

Laat jouw mildheid in ons juichen
Leid ons in jouw vreugde.

Laat jouw recht spreken in ons

houd ons in jouw spoor.

Laat jouw zegen ons doorstromen,
Schenk ons jouw kracht.

Laat jouw Naam in ons leven, wees ons nabij.
Ga met ons jouw weg.



De bijeenkomst

Ontmoeting
Neem de tijd om te horen hoe het met eenieder gaat.

Lied en gebed

Introductie op het thema

Het thema dit jaar is "Mensen van de weg’. We lezen over de tweede
zendingsreis van Paulus die hem uiteindelijk naar Europa leidt.

In gesprek met de Bijbel

1. Wezien in ons tekstgedeelte hoe de Heilige Geest een kracht is die
Paulus op zijn weg begeleid. Vanuit welke kracht leef jij? Ervaar je de
Geest van God ook als een reéle kracht in jouw leven? Wat inspireert
je? Waar ben je enthousiast over in je geloven?

2. Paulus wordt naar Macedonié geroepen om de blijde boodschap van
Jezus Christus te verkondigen. In Nederland is het grootste deel van
de bevolking niet vertrouwd met de boodschap van Jezus. Wanneer
voel jij je geroepen om iets van je geloof ter sprake te brengen?
Welke voorbeelden kun je noemen?

Lezen: Handelingen 16:6-10
Vragen:

De eerste twee vragen hebben betrekking op je persoonlijk leven, de derde
vraag op het leven van ons als gemeente in Doetinchem

1. Wat raakt je in deze tekst?
2. Welke hindernissen, blokkades ken je van je eigen levensweg?
Hoe ging je verder?



Was er, achteraf gezien, volgens jou sprake van leiding door de

Heilige Geest?

3. Als PGD zijn we op weg. Er zijn een aantal veranderingen gaande. Op
welke manier kunnen we in het proces dat we doorlopen afstemmen
op de Heilige Geest als ons kompas?

Stelling:
Ik weet niet waar ik heenga.......
Stille tijd:

Fluister het mij in, Heilige Geest:
ik zal het goede denken.

Spoor me aan, Heilige Geest:

ik zal het goede doen.

Verlok me, Heilige Geest:

ik zal het goede zoeken.

Geef me kracht, Heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.
Bescherm me, Heilige Geest:

ik zal het goede nooit verliezen.

(Thomas Merton)

(gebed, toegeschreven aan Aurelius Augustinus)

Open je hart en ontvang het als een woord van God. Wees vijf minuten stil en
vraag je af wat de Geest je wil zeggen of als je het anders wilt zeggen: wat
roept deze tekst bij je op of bij je wakker. Geef elkaar daarna gelegenheid om

te delen wat je ontvangen hebt.

Afronding
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Vertrouwen en focus

Door het geloof

Af en toe laat ik de Apostolische Geloofsbelijdenis (lied 340b) zingen om zo
geloof te belijden in verbondenheid met de traditie, met de ‘kerk der
eeuwen’. Maar soms vertrouwt iemand me later toe niet zo gelovig te zijn,
want hij kan het niet allemaal geloven wat er in die belijdenis staat. Hij
bedoelt dan met ‘geloven’ een set overtuigingen voor waar houden. Maar dit
is niet de definitie van geloof waar het in Hebreeén 11 en 12 om gaat. Het
gaat daar om geloven in de zin van ‘vertrouwen’. Het is niet iets van je hoofd
wat je kunt beredeneren, maar het is iets vanuit je hart, vanuit je binnenste
en heeft te maken met het je toevertrouwen aan God en aan zijn belofte dat
het goed komt. Het is het vertrouwen dat het lied Wij leven van
verwondering verwoordt (zie Liedsuggesties).

Vertrouwen zonder te verkrijgen

In Hebreeén 11:8-16 komt Abraham weer ter sprake. Nu is het een terugblik
op zijn leven waar we met Genesis 12 bij hebben stil gestaan. Hij is de
geloofsgetuige die is gegaan toen God hem riep. Hij ging naar het beloofde
land, zonder te weten waar dat zou zijn. De Hebreeénschrijver maakt een
stap van het ‘letterlijke land’ naar een ‘hemels vaderland’ als het beloofde
land. Abraham ging wel degelijk, volgens het verhaal, op weg naar een
letterlijk land om te wonen. Maar hij mag ontdekken dat achter het
‘letterlijke land’ een ander land van belofte schuil gaat. Het ‘hemels
vaderland’ is hetzelfde als wat in het Nieuwe Testament het ‘koninkrijk van
God’ wordt genoemd, en wij soms als ‘Gods nieuwe wereld’ noemen. Het is
daar te vinden waar mensen leven zoals God ons heeft gedroomd. Het is
geen fysieke plek, het is niet een hemel ver weg, het is eeuwigheid en het kan
hier en nu zijn, soms, even. Het is daar waar je thuis bent, in liefde en met
enthousiasme wordt ontvangen. Het is daar waar je niet bang hoeft te zijn,
maar er recht wordt gedaan en vrede heerst. Het is daar waar God niet ver
weg is, maar waar je je met Hem verweven weet en het bruist en borrelt. Het
is daar waar heling en verzoening is.

Abraham gaat op weg via de belofte van het letterlijke land om gaandeweg te
ontdekken dat hij het land van de belofte nooit zal krijgen en hij op weg zal
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moeten blijven. Net als Abraham zijn velen aangesproken door God en
hebben in de loop van hun leven hun verwachtingen moeten bij stellen. De
één had genezing verwacht van een ziekte, maar ontdekte gaandeweg dat
God op een ander vlak dan verwacht, heling wilde geven. Een volgende had
gehoopt op verzoening in een conflict, maar het bleef uit. Het beloofde land
bleek verder weg te zijn. Een derde zocht een oplossing voor problemen bij
God en kreeg die misschien in eerste instantie ook. Om vervolgens later te
ontdekken dat God toch geen quick fix voor alle problemen zou zijn en er
toch vreugde en innerlijke rijkdom bij God te vinden was. Ze hebben slechts
een glimp ervan begroet (11:13).

De blik op Jezus

Wie een grote sportieve prestatie wil verrichten, bereidt zich op allerlei
manieren voor: trainen, bijpassende kleding aanschaffen, eten aanpassen en
mogelijk kilo’s kwijtraken. Alles om sterk te worden en om met zo min
mogelijk ballast te gaan voor de prestatie. Dat is het beeld van Hebreeén 12.
De weg die we als ‘mensen van de Weg’ afleggen vergelijkt de
Hebreeénschrijver met een wedstrijd. De geloofsgetuigen uit Hebreeén 11
vormen het publiek. Als je de lijn verder trekt staat de ‘kerk van eeuwen’ met
‘de mensen van voorbij’ je aan te moedigen om de weg achter Christus aan
vol te houden. Aan mensen van de Weg de opgave om zoveel mogelijk ballast
kwijt te raken, datgene los te laten wat je vertrouwen op God belemmert, of
wat zonden of gewoontes zijn die geen ruimte geven voor God, de ander en
je ziel.

De schrijver moedigt ons aan om onze ogen op Jezus gericht te houden. Hij is
de grondlegger en voltooier van ons geloof, van ons vertrouwen. En daarmee
komt het vertrouwen bij mensen van de Weg niet uit de lucht vallen, maar is
de weg die Jezus zelf is gegaan vertrouwen-wekkend geworden. Op zijn weg
genas Jezus mensen, maakte hij mensen vrij van duistere machten, brak hij
het brood en deelde het met allen. Hij liet zich leren door de Syro-Fenicische
vrouw en stelde huichelarij en hypocrisie aan de kaak. Met hem brak Gods
koninkrijk door, hij leefde het beloofde land. Zijn weg werd niet
gewaardeerd, tegenstanders kruisigde hem, maar God liet hem opstaan uit
de dood. Zo werd hij een Bron van leven voor de mensen van de Weg.
Daarom kunnen mensen van de Weg zich toevertrouwen aan God en
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vertrouwen dat alles goed zal komen. Ons leven is in Gods hand en we
hebben gezien wat er bij Jezus van kwam: onverwachte opstanding!

Jezus heeft zijn weg kunnen volhouden, omdat hij dacht aan de vreugde die
voor hem in het verschiet lag. Wat zou die vreugde kunnen zijn? Zijn vreugde
lag in het redden van mensen (Lukas 15:10), in zijn liefde voor de Vader en
voor zijn leerlingen (Johannes 15:9-11; 16:19-22). Deze vreugde hield hem op
de been en gaf hem de kracht om vol te houden.

Een waterval van licht,

van vreugde en gerede hoop,
van inzicht en vertrouwen:

zo overkomt Gij mensen, ik besta
uw woord en ga.

Nog weet ik niets van U,

ooit zal ik U aanschouwen.

Lied 811:3

Liedsuggesties

728 - De heiligen ons voorgegaan,
https://www.youtube.com/watch?v=AmYIgCBqM8k

811 - Zoals een moeder zorgt

880 - Het leven op aarde (https://www.youtube.com/watch?v=8-
QmbMKLQSM&1t=158s)

910 - Soms groet een licht van vreugde

939 - Op U allen, mijn licht, mijn kracht
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Wij leven van verwondering (op melodie van 302)

Wij leven van verwondering

en uit een diep vermoeden,

dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden,

dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.

Wij leven dwars door vragen heen
met tere zekerheden,

dat ondanks vaér- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden,

dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.

Wij leven het mysterie uit,

de waarheid, ongemeten,

dat al ons denken bovenuit,

in ons een heel diep weten,

weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
die ons een God wil heten.

Alfred Bronswijk
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De bijeenkomst

Ontmoeting
Neem even de tijd voor de vraag hoe iedereen er bij zit.

Lied en gebed

Introductie op het thema

Mensen van de Weg vertrouwen op God, zonder dat ze het ‘beloofde land’ in
volle glorie hier verkrijgen. Maar toch, de vreugde die er nu al is in God helpt
om de focus gericht te houden op Christus.

We lezen Hebreeén 11:1-3 en 8-16, 12:1-3

In gesprek met de Bijbel

1. Proefje: Lees de tekst uit Hebreeén en lees ‘vertrouwen’ overal waar
‘geloof’ staat. Wat roept dit bij je op?

Hoe klinkt het als in 12:2 Jezus de grondlegger van voltooier is van ons
vertrouwen?

Vertrouwen zonder te krijgen

2. Herken je de verschuiving van Abraham: van het letterlijke ‘beloofde land’
naar een ‘ander beloofd land’. Kun je wat vertellen over die weg? Wat heeft
je daarbij geholpen? Wat was daarbij lastig? Wat brengt die verschuiving je?
3. Kinderen maken die verschuiving als ze ouder worden voor het eerst. Ze
beginnen met een letterlijk verstaan van geloof, maar als ze ouder worden
kunnen ze meer begrijpen van een figuurlijke, symbolische betekenis van een
bijbelverhaal. Ze kunnen er dan bijvoorbeeld in meegaan dat God de aarde
niet letterlijk in zes dagen heeft geschapen, maar dat Genesis 1 een lied is op
de schepping. Sommigen kunnen die verschuiving niet meemaken en zweren
geloof af met de opmerking dat het allemaal onzin is of zinloze sprookjes.
Hoe kunnen we kinderen helpen om van een letterlijk verstaan naar een
figuurlijk/symbolisch/geestelijk verstaan te komen?

We lezen Hebreeén 12:1-3
15



4. Wat vormt ballast voor je om de weg achter Christus aan te gaan? Je hoef
dit niet te delen, mag wel, maar het is belangrijker dat je deze vraag eerlijk
aan jezelf durft te stellen. Met een eerlijk antwoord kun je wellicht bedenken
hoe dit van je ‘af te werpen’. Maar als je wilt dat anderen met je meedenken,
kun je het delen.

Idee 1: Zoek een steen, schrijf een woord op dat staat voor je ballast en gooi
het op jouw moment daadwerkelijk weg.

Idee 2: In zonde kun je verstrikt zitten. Geef elkaar een kluwen touw dat
ontwart moet worden. En terwijl je dat in stilte probeert te doen, bedenk je
of er zonden zijn waarin je verstrikt zit en hoe je dat zou kunnen ontwarren.
Ook hier geldt, je hoeft dit niet te delen, maar als je wilt dat anderen
meedenken, dan kan dat.

De blik op Jezus

5. Jezus wordt de grondlegger van ons geloof, van ons vertrouwen genoemd.
Op welke manier zou dat voor jou het geval kunnen zijn?

6. Welke rol speelt vreugde in je weg van geloof?

7. Hoe zouden we als PGD onze focus helder kunnen houden?

8. Welke rol speelt vreugde of zou vreugde kunnen spelen in de PGD? En hoe
behoud je met elkaar de vreugde levend in de gemeente?

Stille tijd
Hebreeén 12:2
Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier

van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet
hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis.

Open je hart en ontvang het als een woord van God. Wees vijf minuten stil en
vraag je af wat de Geest je wil zeggen of als je het anders wilt zeggen: wat
roept deze tekst bij je op of bij je wakker. Geef elkaar daarna gelegenheid om

te delen wat je ontvangen hebt.

Afronding
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