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BIJEENKOMST 1 Genesis 12:1-9
- Geroepen om op weg te gaan

Bij het bijbelgedeelte

Na de legendarische verhalen uit Genesis 1-11 die de gehele mensheid
betroffen, focust Genesis nu op de aartsvader Abraham. Bij hem zullen
de verhalen van Israél beginnen. Zijn reis is een beeld geworden waar
we ons al reizend door het leven aan kunnen spiegelen.

Trek weg

Wat zegt Genesis over Abram voordat de Ene hem roept? Zijn vader
Terach krijgt in Ur drie zonen, waarvan Abram als eerste genoemd
wordt. Zijn broer Haran overlijdt als zijn vader Terach nog leeft. Abram
trouwt met Sarai, maar zij is onvruchtbaar. En Nachor, de andere broer
trouwt met een kind van Haran. Dan trekt Terach op een dag weg uit
Ur, neemt Abram, Sarai en Lot (zoon van Haran) mee en Nachor blijft
achter. Zij komen in Charan aan en Terach blijft daar en zal daar
sterven. In de tijd dat Terach en Abram wonen in Charan komt die
Stem van de Roepende. De Ene zegt tegen Abram: “Trek weg uit je
land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het
land dat Ik je wijzen zal” (Genesis 12:1).

God roept een stel zonder toekomst, Abram is op leeftijd (75 jaar, zij
het dat hij volgens Genesis uiteindelijk 175 jaar zal worden) en Sarai
onvruchtbaar. Zijn roeping stelt Abram voor de opdracht om veel los te
laten en grote risico’s te gaan nemen. Hij moet het land loslaten waar
vader Terach zich had gevestigd. Daar was duidelijk hoe ze aan hun
broodwinning konden komen. Daar was financiéle zekerheid. Goden
waren in die tijd vaak plaatselijk gebonden. Daar wist Abram op welke
god hij kon rekenen. Maar hoe zou dat zijn in den vreemde?

God roept Abram om zijn vertrouwde omgeving los te laten. De
mensen waarvan hij wist hoe ze waren, hoe ze op hem reageerden en
waarvan hij te midden een eigen positie had. En tenslotte roept God
hem om zijn naaste verwanten te verlaten. Zijn vader verlaten
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betekent dat hij, de oudste zoon, niet zal kunnen zorgen voor zijn
vader. Zijn vader had al afscheid moeten nemen van twee andere
zonen. De ene verloren aan de dood en de ander verloren door
emigratie (Nachor in Ur achtergebleven, ca. 700-1000 km verwijderd
van Charan). Toch zal Abram zijn vader moeten loslaten en zijn eigen
weg moeten gaan om de Stem van de Roepende te volgen.

Ga naar het land dat Ik je zal wijzen

Het is aan Abram om te vertrouwen op God, dat hij zal komen in het
land van de belofte. Hij weet niet hoe het er uit zal zien. Hij weet niet
wat hij kan verwachten. Maar het zal een land zijn dat God hem zal
wijzen. Niemand weet hoe het leven zal lopen. En je bent de enige niet
als je graag wilt vasthouden wat je hebt, waarmee je bekend bent en
met wie je vertrouwd bent. Maar God roept Abram op zijn eigen weg
te gaan, een weg waarmee hij naar de vrijheid gaat. Dat vraagt
vertrouwen.




In onze tijd verandert er veel. Het weer doet raar. De overheid geeft
niet de zekerheid waren velen op hoopten. Veel mensen trekken door
de wereld om een plek te vinden om te leven. Tradities veranderen. De
wereld is niet zo eenduidig als dat we soms zouden willen. Veel
mensen worden boos als er weer iets moet veranderen (‘Blijf van mijn
gehaktbal af’, ‘Een man is een man en en een vrouw is een vrouw’, ‘Ik
ga op vakantie waar ik wil’, ‘De Gouden Eeuw is de Gouden Eeuw’
enz.). Maar hoe zou het zijn als je kunt loslaten en er op kunt
vertrouwen dat God een land zal wijzen, waar God is, het goed is om te
zijn?

Ik zal je zegenen en wees een zegen

God belooft Abram dat Hij hem zal zegenen op zijn weg. Laat
onvruchtbare situaties maar aan God over. In de Bijbel zijn steeds weer
verhalen te vinden van uitzichtloosheid en onvruchtbaarheid. Maar
God laat een weg zien. Zo begint ook het verhaal van Israél: Abram op
leeftijd en Sarai onvruchtbaar en dan gaat God zijn ongekende gang en
opent een toekomst. De zegen krijgen Abram en Sarai niet voor
zichzelf. Zegen is er om te delen met anderen. Voorspoed zien mensen
vaak als zegen. Maar zonder daarvan te delen, is het geen zegen, maar
kan een vloek worden. ‘Onvruchtbare situaties’ kunnen je wanhopig
maken, maar er kan een zaadje van hoop geplant worden als je weet
dat God heel goed met onvruchtbare situaties uit de voeten kan. Met
Hem is de toekomst niet zonder hoop.

Overig?

* Citaat Jonathan Sacks, Genesis, het boek van het begin, p. 68-69

“In de kern is de drievoudige oproep van God een aansporing tot een
leven in radicale vrijheid, dat het levende protest van het jodendom is
tegen deze (onderstaande - IV) benaderingen.

1 Enkele citaten, vragen en overwegingen die niet in het lopende verhaal passen,
maar wellicht wel een ander licht kunnen werpen op de tekst of kunnen inspireren.
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Marx zei dat de mens een product is van maatschappelijke krachten,
die op hun beurt gevormd zijn door de belangen van de heersende
klasse, de bezitters van onroerend goed waarvan land het belangrijkste
is. Daarom zegt God tegen Abraham: Verlaat je land.

Spinoza zei dat de mens wordt bepaald door aangeboren instincten en
biologische driften, waarmee hij een genetisch determinisme oppert.
Daarom zegt God tegen Abraham: Verlaat de omstandigheden waarin
je bent geboren.

Freud beweerde dat we zijn zoals we zijn door onze jeugdtrauma’s,
door de invloed van onze vroege kinderjaren, door de relatie en
rivaliteit met onze ouders, vooral met onze vader. Daarom zegt God
tegen Abraham: Verlaat het vaderlijk huis.

Vrijheid is geen vaststaand feit in de menselijke situatie. Net als de
andere bijzondere prestaties van de geest - kunst, literatuur, muziek,
poézie - vraagt vrijheid om oefening, discipline, leerlingschap,
veeleisende routines en nauwgezette aandacht voor detail. Niemand
schrijft een grote roman of componeert een symfonie zonder jaren van
voorbereiding. Daarom juist zijn de meeste theorieén over het
menselijk gedrag eenvoudigweg onjuist. Die beweren dat we vrij zijn,
of juist niet; dat we 6f kunnen kiezen 6f dat ons gedrag causaal is
bepaald. Maar vrijheid is niet of-of. Het is een proces. Het begint met
afhankelijkheid. Slechts langzaam, stapsgewijs, ontstaat de vrijheid om
afstand te kunnen nemen van de druk en invloed die op ons wordt
uitgeoefend en te kunnen handelen op grond van een gevormd
geweten, van oordeel, wijsheid en morele volwassenheid. Kort gezegd:
het is een reis, Abrahams reis.

Dat is de diepe betekenis van de woorden lech lecha. Meestal worden
ze vertaald met ‘ga, trek weg, ga op reis.” In werkelijkheid betekenen
ze: reis (lech) naar jezelf (lecha). Verlaat alle invloeden van buitenaf die
maken je tot een slachtoffer van de omstandigheden waarover je geen
controle hebt. Maak een reis naar binnen, naar het zelf. Daar - alleen
daar - wordt vrijheid geboren, beoefend en volgehouden.”



* Hoe zou het zijn als je één van de andere personen in het verhaal van
Abram zou zijn. Hoe zou het zijn als je Nachor, Sarai, Lot, Terach of één
van de slaven of slavinnen zou zijn?

* De plaatsen die Abram aandoet (Sichem, Betel) zijn geen toevallige
plaatsen. Het zijn plaatsen die passen in een bedevaart. Sichem heeft
een belangrijk (heilige?) boom. Daar verschijnt God aan Abram. En bij
Betel bouwt Abram een altaar en zal later Jakob daar zijn droom van
de geopende hemel hebben met de jakobsladder. Het zijn plaatsen
waar de hemel wat makkelijker ‘open’ lijkt te gaan.

* Het is goed om te bedenken dat de roeping van Abram niet per se de
weg is die iedereen moet gaan, hoewel het allerlei prikkelende
elementen heeft. Een prachtige tekst in dit verband is Amos 9:7. Ook
met andere volken gaat God zijn weg, zonder dat alle verhalen
opgeschreven zijn in de Bijbel.

* “Ik weet niet wie - of wat - de vraag stelde. Ik weet niet wanneer zij
gesteld werd. Ik herinner me niet dat ik antwoordde. Maar eens zei ik
ja, tegen iemand - of iets. Vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat
het leven zinvol is en dat mijn leven, in onderwerping, een doel heeft.”
Citaat uit Merkstenen, Dag Hammarskjold

Lied en muzieksuggesties

542 - God roept de mens op weg te gaan -
https://www.youtube.com/watch?v=9Cw-XSFKeZI
803 - Uit Oer is hij getogen

802 - Door de wereld gaat een woord

816 - Dat wij onszelf gewonnen geven -
https://www.youtube.com/watch?v=d9C4uVWX3GU
832 - Geroepen om op weg te gaan

913 - Wat de toekomst brengen moge

Hemelhoog 56 - God, de stem die sprak tot Abraham


https://www.youtube.com/watch?v=9Cw-XSFKeZI
https://www.youtube.com/watch?v=d9C4uVWX3GU

De bijeenkomst

Ontmoeting
Maak kennis met elkaar, indien nodig. Praat elkaar bij hoe het is.
Vertel elkaar eens op welke plaatsen je hebt gewoond tot nu toe.

Lied en gebed

Introductie op het thema

Het thema van de Tuin vol Verhalen is dit jaar ‘Mensen van de Weg'.
Abraham is de eerste die nadrukkelijk door God geroepen wordt om
op weg te gaan. Daarom beginnen we de gemeentegespreksgroepen
met zijn verhaal uit Genesis 12:1-9.

We lezen Genesis 12:1-9

In gesprek met de Bijbel

1. Wat zou jij naar aanleiding van dit bijbelgedeelte of de tekst daarbij

graag in deze bijeenkomst willen bespreken? Bespreek of je hier mee

wilt beginnen, of het later in de bijeenkomst wilt laten terug komen.

2. Wat zou jij doen als je Abram was en God je zou roepen?

3. Waartoe voel jij je geroepen en waartoe niet? Vertel eens waarom.

4. Loslaten en iets nieuws ontvangen of opnieuw ontvangen of iets

anders ontvangen is een belangrijk thema in de Bijbel. Wat God wil

geven bij het loslaten is niet te ontvangen zonder los te laten.

Wie wil er iets vertellen over wat je hebt moeten loslaten? Dit kunnen

bijvoorbeeld (ideaal)beelden zijn van jezelf of van anderen, dingen

waar je zekerheden uit haalde, verwachtingen van anderen enz.

5. Wat heb jij mogen ontvangen, nadat je iets of iemand hebt moeten

loslaten?

6. In de kerk ligt de verleiding op de loer om vast te houden van wat

we hebben. We kunnen denken aan hoe het vroeger beter was (was

dat wel zo?), aan de gebouwen waar we een geschiedenis mee

hebben, aan vertrouwde mensen en rituelen. Wat zou de roeping van
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Abram volgens jullie kunnen betekenen voor de Protestantse
Gemeente Doetinchem?

7. Abram krijgt de belofte dat God hem zal zegenen en de opdracht om
een zegen te zijn. Waarvan deel jij graag uit?

stille tijd
Genesis 12:1

De HEER zei tegen Abram: “Trek weg uit je land, verlaat je familie,
verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal
wijzen.”

Open je hart en ontvang het als een woord van God. Wees vijf minuten
stil en vraag je af wat de Geest je wil zeggen of als je het anders wilt
zeggen: wat roept deze tekst bij je op of bij je wakker. Geef elkaar
daarna gelegenheid om te delen wat je ontvangen hebt.

Afronding



BIJEENKOMST 2 Psalm 23
- Op weg met de Herder, Gids en Gastheer
1 Lied van David

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

2 Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3 Hij geeft mij nieuwe kracht

en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

4 Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand,
U zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.

6 Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

(Psalm 23, NBV)
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Mensen van de Weg.

0ok al wonen we, soms ons hele leven, in hetzelfde huis en in dezelfde
plaats, we heten “Mensen van de Weg”. Dat zegt dat ons leven hier
maar tijdelijk is, en daar waar we wonen een soort van halteplaats is.
Mensen van de Weg, zo werden de eerste navolgers van Christus
genoemd, namelijk de mensen die de weg volgden die Jezus hen had
gewezen. De naam “Christenen” werd pas later gebruikt.

Het leven wordt wel eens gezien als een reis, van onderweg zijn.

Psalm 23 reikt ons dat beeld ook aan. Er is een Heer, er is een kudde, en
die zijn samen onderweg. En de weg die ze gaan voert langs groene
weiden, vredig water, maar soms ook door een donker dal.

Over de Heer wordt gezongen als “de Herder”, en ook als “Gids” en
“Gastheer”.

Hierover gaan we met elkaar in gesprek.
Een goed gesprek met elkaar gewenst!

Bij het Bijbelgedeelte

Psalm 23 is al eeuwenlang populair bij vele gelovigen. Het vredige
vertrouwen dat eruit spreekt en de eenvoudige beelden (een weide,
water, een dal, een tafel) waarmee wordt omschreven hoe God in
moeilijke tijden bij zijn mensen aanwezig is, hebben dit gebed bij velen
geliefd gemaakt. Deze psalm is zeer geschikt om op heel verschillende
momenten in ons leven te lezen en te herlezen. Slechts weinig gebeden
lijken z6 universeel.

Het beeld dat in het eerste vers naar voren komt, is bepalend voor de
rest van de tekst: “De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.”
Wat een kracht schuilt er in deze woorden! “Niets”, zegt de psalmist!
Wij vragen ons af hoe dat mogelijk is.

Meteen daarna dompelt de tekst ons onder in beelden van frisheid en
levendigheid. De herder laat zijn kudde nieuwe kracht vinden door haar
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naar plaatsen te leiden waar ze kan herbronnen. Hij zorgt ervoor dat zijn
schapen hun weg kunnen gaan in een voortdurende beweging van
vernieuwing en herbronning.

De volgende verzen beschrijven twee belangrijke gevaren. Het is waar:
een herder onttrekt zijn kudde niet aan gevaar, maar zorgt dat ze er
doorheen komt. Eerst is er sprake van een donker dal, waar de dood niet
ver weg lijkt. Ook daar is God aanwezig, verzekert de psalmist, maar in
het duister. Je zou kunnen zeggen dat Hij/de Herder uit het gezicht is
verdwenen, maar dat je Hem alleen nog kunt horen. Het getik van de
herdersstaf op de grond, is het enige bewijs voor de schapen dat hun
herder, hier als gids, nog steeds aanwezig is.

Dan schetst de tekst een plotselinge overgang: God nodigt de gelovige
aan een tafel, waar hij oog in oog zit met zijn vijanden. De ontvangst is
overweldigend. Dankzij God, als gastheer, loopt de maaltijd niet uit op
een confrontatie, maar op een groot feest!

In de laatste verzen bevindt de psalmist zich op een weg: het leven lijkt
haar normale loop te hernemen. Hij wordt echter niet van voren geleid,
maar als het ware ‘vooruit geduwd’ van achter af. De gaven van God, de
genade en het geluk volgen hem tot hij zijn bestemming heeft bereikt:
Gods eigen huis, waar de gelovige onbegrensd in zijn nabijheid zal
kunnen leven.

BlJ DE DRIE BEELDEN in de Psalm: herder, gids en gastheer
In deze Psalm wordt over God gesproken in 3 beelden: Herder, Gids en
Gastheer.

Vraag: Welke van de drie beelden die in deze Psalm beschreven worden
zegt voor jou wat God voor jou betekent?
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A. “DEHERDER"

1. De Herder van Psalm 23 is er voor zijn schapen, niet iemand
die zichzelf weidt. Het gaat deze herder niet om de wol, het vet en het
vlees; maar om het weiden/hoeden van zijn schapen: groene
weidegrond, water (zodat elk schaap verder kan: de kudde en het
individuele schaap) zelfs in gevaarlijke situaties blijft de herder bij zijn
schapen.

Zet dit eens tegenover Ezechiél 34: 2-6 (eventueel tot vers 16)

KORT SAMENGEVAT:
Het vet eten jullie, met de wol kleden jullie je, het gemest slacht
je, maar de schapen weiden doen jullie niet! Zwakke versterken
jullie niet, zieke genezen jullie niet, gewonder verbinden jullie
niet .... De herders weiden zichzelf, maar mijn schapen weiden
ze niet .... Ik zal die herders! Ik eis mijn schapen van hen terug ....
Ik zal ze weiden op de bergen van Israél bij de waterbeddingen
en in alle bewoonde streken van het land. In een goede weide
zal ik ze weiden.... Daar zullen zij zich legeren op een goede
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weideplaats en zij zullen in vette weiden grazen.... Ik zelf zal mijn
schapen weiden.
2.
De herder behoedt de kudde voor de vernietiging: voor de dreigende
woestenij, de hongerdood, de wilde dieren en de rovers. Dus zelfs in
gevaarlijke situaties, in donkere kloven en ravijnen waar rovers en wilde
dieren op de loer liggen — dan nog ben ik niet bang dat ons enig kwaad
overkomt. Want de “KNOTS” (stok of ook wel “scepter” [in het
Hebreeuws hetzelfde woord] ) en zijn “STAF” houdt ons in sporen die
tot onze bewaring voeren. We komen behouden thuis/in de veilige kooi.
HET ONTBREEKT MIJ AAN NIETS

3.

Het ontbreekt mij aan niets! D.w.z. dat geen enkel schaap tekort komt.
Dat er dus ook geen concurrentie tussen de schapen is. Deze herder laat
niet toe dat er ook maar één schaap tekort komt. Want: hij laat MlJ
grazen op de weiden die groen zijn, hij laat MIJ water drinken dat nog
helder is, hij laat MlJ ..... (Het woordje “Mij“ komt 9x in de Psalm voor,
en het woordje “MIJN” 4x.) In alle situaties blijft de Herder, de HEER,
aan mijn zijde, zet zich voor mij in. En teruggekeerd in de kooi verzorgt
hij mij, voedt hij mij, zalft hij mij!

B. “DE GIDS”
Naast het beeld van de “HERDER” speelt ook het beeld van “DE GIDS”.
Dat zien we vooral in vers 4: Al gaat mijn weg door een donker dal, ik
vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij
moed.
Het is de gids die de reiziger veilig leidt langs gevaarlijke wegen,
levensgevaarlijke spelonken en ravijnen. Want de gids, voorzien van zijn
vertrouwde attributen: de knots en de staf, leidt de reiziger langs wegen
die veilig zijn.
En de gids neemt de reiziger mee naar zijn huis. Hij geeft hem te eten
en te drinken. Hij zalft hem met olie.
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GASTVRIJHEID staat heel hoog in het vaandel. En na zo verzorgd te zijn
zet de reiziger gesterkt zijn reis voort, en hoopt uit dankbaarheid nog
eens terug te keren in dit huis.

C. “DE GASTHEER”
In vers 5 zit het beeld van “DE GASTHEER”.
De gastheer bereidt voor de reiziger een maaltijd aan tafel;
hij zalft het hoofd met olie en specerijen (verzorgt haar of hem. Het is
ook teken van (herstelde) waardigheid);
hij deelt met hem/haar de beker met wijn (dat betekent dat je
opgenomen wordt in de gemeenschap van de Heer. Dat je er (weer)
helemaal bij hoort.)
Gastvrijheid staat heel erg hoog in het vaandel in Israél en het Midden
Oosten.) Het gaat zover dat hij met zijn leven in staat voor zijn gast, de
reiziger. (Want zover gaat gastvrijheid, zie ook Gen. 18 — Abraham
ontvangt 3 gasten. En ook Gen. 19 - hoe Lot 2 gasten ontving, maar de
mensen van Sodom het tegenovergestelde doen. Het leven van de
reizigers is niet veilig bij de mensen van Sodom.
Kortom: de gastheer overlaadt de reiziger met gaven en voedsel voor de
reis. En de gast/reiziger hoopt nog eens terug te keren in dit huis van
gastvrijheid.

Gedichten en lied- en muzieksuggesties:
Psalm, Michel van der Plas (gedicht op blz. 74 Liedboek)
Genoeg, Erik Idema (gedicht op blz. 75 Liedboek)

Lied 23b De Heer is mijn herder!

Lied 23c Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij
Lied 23d Was ik een schaap, was Hij mijn herder
Lied 23f Mijn herder, Gij alleen (om voor te lezen)
Lied 1002 Een volk op weg gezet.

Lied “Als je de weg mag gaan die je goed doet”,
Andries Govaart (zie blz. 16)
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Vooraf (ter voorbereiding)
-Lees thuis deze Psalm een paar keer aandachtig.

-En neem voor de bijeenkomst waarin de Psalm met elkaar wordt
besproken iets mee dat voor jou iets symboliseert of weergeeft van iets
dat je in deze Psalm hebt gelezen en waardevol voor je is, of waarbij je
misschien een vraag hebt, of dat een beeld van bijv. de actualiteit bij je
oproept.

De bijeenkomst

* Er staan een aantal stoelen in een kring (we gaan dus niet aan tafels
zitten)

* In het midden (op de grond of op een laag tafeltje) ligt een mooi
gekleurd, het liefst een groen kleed.

* Op het kleed zetten we:

-een kaars (die bij het begin van de bijeenkomst wordt aangestoken)
-een mooi bosje bloemen/grassen/o.i.d.
-op het kleed leggen we verschillende dingen die met deze Psalm te
maken hebben (0.a. meegenomen door de deelnemers. Zie opdracht
vooraf): bijvoorbeeld

-een stok;

-een artikel uit een krant (dat misschien het donkere dal

symboliseert of de overvloed);

-een fles wijn, met een gevuld wijnglas;

-een flesje olie;

-een schaaltje met water;

-een foto van een herder;

-een foto of een tekening van een slingerende weg
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Ontmoeting
Deel eerst met elkaar hoe het met je is en stel je aan elkaar voor als er
nieuwe deelnemers zijn.

Hoe gaan we met deze Psalm aan het werk:

1 Lees met elkaar Psalm 23 vers voor vers hardop (om de beurt
wordt steeds 1 vers gelezen)

2 Daarna zijn we 3 a 5 minuten stil. Laat de woorden van deze
Psalm op je inwerken.

3 Vervolgens lezen we weer vers voor vers deze Psalm en weer

om de beurt een vers

Verdieping |
4 Daarna delen we met elkaar:

-Welke situaties of gebeurtenissen in mijn leven roepen de
beelden uit deze psalm bij mij op?

-Hoe kunnen wij, als we geconfronteerd worden met
moeilijkheden en problemen, toch onze weg vervolgen?

Wat helpt daar bij?

-En hoe kunnen wij ons leven door God laten vernieuwen?

Verdieping Il
Op een groot wit vel papier staat HEER geschreven.

We worden uitgenodigd om op te schijven wat dit woord bij ons oproept
(het liefst in één woord en niet een zin). We schrijven dat woord bij het
woord HEER op het grote papier.

Vragen
-Wat betekent de naam “Heer” voor je?
-Als je "Heer” zegt:
-Wat zeg je daar dan eigenlijk mee?
-En wat betekent dat voor je?
-Ben je het er mee eens dat je met de naam “Heer” God
iets over jou te zeggen heeft?
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-Of dat je je leven richt op wat God zegt, ons leert, op dat
wat God voor ogen heeft met mensen en met deze wereld?
-En zo ja, om welke dingen gaat het dan?

Verdieping Ill
-Deel met elkaar of je God wel eens als HERDER,

of als GIDS of als GASTHEER hebt ervaren.
-En wat betekende dat voor jou?

Afronding
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Aantekeningen

‘l Protestantse Gemeente
‘ ' Doetinchem

20



